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1. Inleiding

Het politieke jaar 2024/2025 stond in het teken van strijd, solidariteit en volharding. Terwijl de
wereld steeds verder verhardt en de kloof tussen arm en rijk toeneemt, hebben wij als afdeling
SP Maastricht niet stilgezeten. We stonden op straat, in de raad én in de wijk. We organiseerden,
demonstreerden en debatteerden. Niet omdat we zo nodig overal iets van moeten vinden, maar
omdat we iets van Maastricht willen maken — van onderop. Omdat wij geloven dat politiek geen
kwestie is van lobby’s en luxe conferenties, maar van mensen die samen hun leefomgeving

vormgeven.

In dit verslag blikken we als afdeling terug op een intens jaar. Een jaar waarin we weer volop
zichtbaar zijn geweest, binnen én buiten het stadhuis. We zetten uiteen waar we actie hebben
gevoerd, welke politieke strijd we geleverd hebben, hoe de organisatie zich heeft ontwikkeld en
welke lessen we meenemen naar het komende jaar. Een jaar dat in het teken zal staan van maar
liefst twee verkiezingen: de Tweede Kamerverkiezingen in oktober 2025 en de

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026.

Veel leesplezier gewenst!

Namens het gehele afdelingsbestuur,

Job, Cynthia, Anna, Sem, Jack, Jos, Leny, Aldert, en Jolanda

PS Alle suggesties en feedback op ons functioneren, onze acties en op dit verslag, en suggesties voor de aankomende tijd zijn

meer dan welkom. Mail daarvoor naar maastricht@sp.nl. Voor meer informatie over onze acties, blogs, schriftelijke vragen,

moties en amendementen, en de afdeling, zie maastricht.sp.nl
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2.De politieke strijd in de raad

Onze fractie heeft zich het afgelopen jaar opnieuw bewezen als een niet te negeren
oppositiemacht. We hebben tientallen moties ingediend en nog veel meer schriftelijke vragen
gesteld over kwesties die gewone Maastrichtenaren aangaan. Niet over prestigeprojecten of
vergezichten op de lange termijn, maar over de concrete problemen in de stad:
schimmelwoningen, uitblijvende hulp in de zorg, te weinig sociale huur, onbegrijpelijke

parkeerregelingen, gentrificatie en de groeiende tweedeling.

Tijdens de behandeling van de kaderbrief en jaarrekening in juli 2025 dienden we zeven moties
in, waaronder voorstellen voor een gemeentelijke ombudsman, fatsoenlijk gefinancierde sociaal
raadslieden, en het terugdraaien van bezuinigingen op cruciale instellingen als Trajekt, Athos en
Xonar. Hoewel de coalitie het allemaal wegstemde, hebben we onze stem laten horen — en die
van vele inwoners met ons. Voor meer inzicht in de werkzaamheden van onze fractie, zie het

fractieverslag!

Een bijzonder woord van waardering gaat uit naar onze fractievoorzitter Jack van Gelooven, die
zich ondanks de beperkte spreektijd ruim veertig minuten lang staande hield tegenover een

spervuur aan interrupties, zonder ook maar een stap terug te doen.
3. De strijd om betaalbaar wonen

Het afgelopen jaar was het woonbeleid hét strijdtoneel in onze stad. Wie nu nog denkt dat er
vooral sprake is van ‘onzichtbare processen’ of ‘stedenbouwkundige logica’, heeft niet goed
gekeken. Wat er gebeurt, is heel zichtbaar: het centrum wordt commercieel uitgehold, buurten
worden opgekocht door ontwikkelaars, sociale huur is verdampt en gewone mensen worden

verdreven. Wij boden daar verzet tegen. Niet alleen in woorden, maar in daden.

Het dossier Palace Wyck is daarvan misschien wel het bekendste voorbeeld. Een bejaarde man
moet zijn woning uit omdat de gemeente en projectontwikkelaars een viersterrenhotel willen
bouwen. De raad stemde in met zijn onteigening. Wij niet. We voerden actie, plakten posters,

startten een petitie, stonden de media te woord en stelden kritische vragen in de raad. En wat
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minstens zo belangrijk is: we gaven deze man, en met hem vele anderen, een gezicht. Raadslid
Stephanie Blom moet geprezen worden voor haar volharding in dit dossier en het uitdragen van

onze alternatieve visie op de stad.

Een ander schrijnend voorbeeld is de sloop van de garageboxen bij het Old Hickoryplein. De
buurttuin, die jarenlang een ontmoetingsplek was voor bewoners van Wyckerpoort, moest
verdwijnen. Zonder fatsoenlijk alternatief. Zonder visie. Zonder échte dialoog met de beheerder
en de buurt. Samen met bewoners kwamen we in actie. Met spandoeken, bloemen en protest.
We haalden de landelijke media en zetten Servatius onder druk om met een oplossing te komen.
Het is nog niet gewonnen, maar we geven niet op. Daarnaast zijn we trots dat de drijvende kracht

achter de buurttuin, Leon Banser, lid is geworden van onze partij en de kadergroep versterkt.

Ondertussen trapten we in januari van dit jaar de landelijke wooncampagne af. We gingen twee
keer huis-aan-huis in de wijk, haalden verhalen op en mobiliseerden onze achterban.
Superzaterdag op 15 februari was een groot succes. In de regen én de zon stonden we op de
stoep, en we gaan daar in de komende maanden mee door. Zo zitten we momenteel in de

verkennende fase van een actietraject in Caberg.




4. Cultuur en de rafelranden onder druk

Cultuur is meer dan een museumbezoek of de concerten van
André Rieu. Het is de optelsom van plekken waar mensen
zichzelf kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten en dingen
kunnen maken die elders geen plek krijgen. In Maastricht

zien we die plekken verdwijnen. Omdat ze niet passen in de

rendementslogica van de stadsontwikkeling. Omdat ze te

rommelig zouden zijn, of te goedkoop. Maar juist daar ligt de ziel van de stad.

Daarom waren we als afdeling op 31 mei aanwezig bij de ‘Cultural Infestation’ - de eerste
straatrave in Maastricht met een duidelijke politieke boodschap. Met meer dan dertig groepen,
buurtbewoners, muzikanten en kunstenaars trokken we met in totaal 1000 man samen op om
een ander geluid te laten horen: dat van de stad van onderop. Niet van de stenenstapelaars, maar

van mensen.

We steunen het Landbouwbelang en de initiatieven die daar ontspringen in woord en daad. Zo
heeft onze fractie herhaaldelijk het gemeentebestuur opgeroepen deze vrijplaatsen te
waarborgen, en alternatieve locaties aan te dragen. Ons bestuurslid Anna is ook betrokken bij de
Foodbank, een initiatief gehuisvest in het Landbouwbelang dat zich richt op het tegengaan van

voedselverspilling, waar zij namens ons hun acties ondersteunt.

Ook het drama rond het Kruisherenhotel verdiende opnieuw onze aandacht. Een prachtig
gebouw, ooit in gebruik als atelier van de kunstacademie, wordt verbouwd tot luxe hotel.
Parkeerplekken op gemeentelijke grond worden cadeau gedaan. Wij deelden symbolische
parkeerboetes uit, en haalden de lokale media. Onze boodschap: cultuur is geen luxe, maar

noodzaak.



5. Internationale solidariteit

Ook buiten onze stadsgrenzen was er reden tot actie. De oorlog in Gaza schokte de wereld, maar
het college van Maastricht zweeg. Wij niet. We sloten ons aan bij de lokale Palestina-coalitie,
organiseerden protesten, en stonden op de Markt om een rode lijn

te trekken tegen geweld.

Op 23 maart stonden we bij de rondreizende NAVO-tentoonstelling

op Plein 1992. Tussen de fotoborden met militaire propaganda

spoten wij witte vredesduiven op straat. Omdat we geloven dat
veiligheid niet begint bij tanks, maar bij zekerheid in het leven: een betaalbaar huis, goede zorg,
een eerlijke boterham. Ook organiseerden we een avond over vrede en veiligheid, met Kamerlid
Sarah Dobbe en andere sprekers. We spraken over wapenhandel, de belangen van de militaire

industrie en de afwezigheid van politieke moed in Den Haag en Brussel.

Internationale solidariteit hoort immers bij wie we als SP zijn. Niet voor de bilihne, maar als

grondhouding.
6.SP Jongeren Zuid-Limburg

De heroprichting van SP Jongeren Zuid-Limburg is zonder overdrijven een van de belangrijkste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Jongeren zijn niet alleen de toekomst, maar ook het heden
van onze beweging. Het enthousiasme, de creativiteit en het organisatietalent van deze nieuwe
lichting is aanstekelijk. Na een goedbezochte bijeenkomst met Jimmy Dijk in de zomer van 2024,
besloten jongeren uit de regio door te pakken. Op 20 juni 2025 vond de eerste officiéle
bijeenkomst plaats in Heerlen. Er werd niet alleen gepraat over plannen, maar ook over structuur,
taken en verantwoordelijkheid. Met een stevig fundament in Zuid-Limburg staan we nu sterker

dan ooit.



Ook binnen onze eigen afdeling is die energie merkbaar. Jongere leden sluiten zich aan bij de
kadergroep, doen mee aan acties en zijn actief op thema’s als wonen, onderwijs en sociale

rechtvaardigheid. Dat belooft veel goeds voor de toekomst, en als afdeling zullen we hen blijven

ondersteunen, zowel praktisch als politiek.

7. Een verkiezingsprogramma van onderop

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 zijn we begonnen aan het
schrijven van een stevig verkiezingsprogramma. Maar dit keer deden we het anders. Geen
document dat achter een bureau wordt geschreven, maar een programma dat ontstaat uit

gesprek, ontmoeting en inbreng van onderop.

We organiseerden vijf thema-avonden rond
zeggenschap, zorg, wonen, een gezonde
leefomgeving en armoede/tweedeling. Leden,
belanghebbenden, ervaringsdeskundigen,
geinteresseerde burgers en buurtorganisaties
deelden hun zorgen, ideeén en ervaringen. Er werd

geluisterd, gepraat en soms ook flink

gediscussieerd. Maar altijd in de geest van de SP: met respect, betrokkenheid en de wil om samen

verder te komen.



De programmacommissie verwerkt nu alle input in een eerste concept. Dat concept leggen we
op 4 oktober 2025 voor aan de leden tijdens een extra ALV. Ons doel: een programma dat niet
alleen ideologisch klopt, maar ook praktisch, concreet en inspirerend is. Een programma dat recht

doet aan wat er leeft in Maastricht.
8.De SP Maastricht in de media

We zijn dit jaar zeer veelvuldig opgedoken in lokale media - RTV Maastricht, De Limburger, De
Nieuwe Ster, - maar ook in Hart van Nederland van SBS6. Een overzicht hiervan is te vinden op

onze website: maastricht.sp.nl. Onze eigen communicatiekanalen zijn ook flink gegroeid het

afgelopen jaar. Zo heeft ons Facebook-account er in 2025 23 volgers bij gekregen en zien we een
groei van 12% met het aantal interacties op onze content (denk hierbij aan likes, comments,
delen). Op Instagram hebben we 107 volgers erbij gekregen in 2025, en hier is het aantal
interacties met onze content zelfs met 19.500% toegenomen. De hoeveelheid mensen die we via
deze kanalen weten te bereiken onderschrijft het belang van een strakke planning. We zijn goed
bezig, maar zijn er nog niet. Zeker in aanloop naar de twee aankomende verkiezingen, is het van
cruciaal belang dat we zichtbaarder zijn dan ooit. De Instagram is vooralsnog te onregelmatig, te

incidenteel en te weinig strategisch ingezet.

We zoeken dan ook leden die mee willen denken, schrijven, fotograferen, filmen of beheren.
Communicatie is een vak, maar ook gewoon een kwestie van beginnen. Dus: heb je affiniteit met
Instagram, video’s, of schrijf je graag? Laat van je horen en stuur een mailtje naar

maastricht@sp.nl.

Voor de leden die ons nog niet weten te vinden, je kan ons volgen op (en vergeet het vooral niet

met je vrienden, familie en kennissen te delen!):

Facebook: https://www.facebook.com/SPMaastricht

Instagram: https://www.instagram.com/spmaastricht

SP-Jongeren Zuid-Limburg: https://www.instagram.com/spjongerenzuidlimburg/
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9. Ledenactiviteiten en scholing

zien: wie groeien én krimpen. Waar ons ledental in
augustus 2024 nog 287 was, staat de teller
momenteel op 258. Hiermee daalt ons ledental
sterker dan de trend is binnen onze partij. De reden

voor opzegging liggen vooral buiten de directe

invloedsfeer van de afdeling. De hoofdreden waren:
1. Natuurlijk verloop (Contributieachterstand en overlijden). 2. Verlies van vertrouwen in de
landelijke politiek. 3. Ons NAVO -standpunt. 4. Motie Becker. Als we echter naar ons aantal
actieve leden kijken, zien we hier een toename. Onze kadergroep wordt steeds groter, en als we
de buurten en straten op gaan zijn we met een steeds grotere groep. Er is dus goede hoop dat

Maastricht steeds roder kleurt!

Om onze leden te binden aan de afdeling, organiseerden we in het afgelopen jaar talloze
activiteiten, vaak kleinschalig maar altijd betekenisvol. We begonnen met een goedbezochte ALV
en nieuwjaarsborrel op 4 januari. We sloten het jaar af met de jaarlijkse zomer-BBQ,

traditiegetrouw met stokbrood, sausjes en verhalen van het politieke front.

Tussendoor waren er scholingsavonden, filmvertoningen (zoals Pride), documentaires van
Chomsky, thema-avonden, inloopbijeenkomsten en natuurlijk de Walk & Talk met Lou Franssen -
inmiddels een vaste waarde op onze jaarlijkse agenda. Al deze bijeenkomsten droegen bij aan het

gevoel van gemeenschap, van gedeelde waarden en van de lol van samen strijden.

Opvallend is de toegenomen instroom van sympathisanten die via acties of gesprekken bij onze
afdeling terechtkomen. Het systeem kraakt, en mensen zoeken iets om op terug te vallen. Laten
we hen blijven verwelkomen, serieus nemen en betrekken. Politiek is pas krachtig als het iets met

je doet, en als we mensen bij kunnen staan in hun strijd.



10. Terug- én vooruitkijken: op naar een cruciaal jaar

We hebben veel gedaan. Soms met succes, vaak tegen de bierkaai en aan dovenmansoren gericht.
Maar altijd met inzet, overtuiging en toewijding. Dat mag gezegd worden. Toch is de strijd lang

niet gestreden. Het komende jaar wordt cruciaal.

Op 23 augustus 2025 stemmen we over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Eind oktober
voeren we campagne tegen de rechtse ruk in Den Haag. En dan begint al snel het traject naar
maart 2026: de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt hard werken. We zullen zichtbaar moeten
zijn in alle buurten van de stad. Met een sterk programma, een herkenbaar verhaal, een goed
team en overtuigende acties. Dat vraagt iets van ons allemaal. Van de fractie. Van het bestuur.

Van de kadergroep. Maar vooral: van onze leden.

We sluiten dan ook graag af met een welgemeende oproep aan jullie, onze gewaardeerde leden.
Lid zijn van de SP is namelijk geen maandelijks abonnement, maar het is een uitnodiging. Om mee

te doen. Mee te denken. Mee te strijden. En daar hebben we iedereen bij nodig.

Of je nu graag flyers rondbrengt, borden ophangt, koffie schenkt, foto’s maakt, posters ontwerpt,
teksten schrijft, debatteert of liever in gesprek gaat met je buren - je bent ontzettend hard nodig,
juist nu. Jouw inzet maakt het verschil. Niet alles hoeft perfect, maar we doen het samen. En stap

voor stap bouwen we zo aan een andere stad.

Kom naar de kadergroep. Kom naar de acties. Kom naar de ALV’s. Of stuur gewoon een mailtje
met: ‘Ik wil graag iets doen!’, en wij zorgen dat je samen met onze wat meer ervaren actieve leden

direct aan de slag kunt.

Samen staan we sterker. En samen gaan we voor een Maastricht waarin de mens voorop staat,
niet het geld. Voor rechtvaardigheid, voor solidariteit, en voor zeggenschap. En dat tot in de

buurten, tot op straat, en tot in de raad.

Sluit je aan en hopelijk tot snel!



